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Leer Vraag Ontmoet Lees Doe

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte 
boekenwurm. Ik leen stapels boeken in 
de bibliotheek. Hier vind je de boeken 
die ik deze keer de leukste vond!

Matilda

Dank je, Daan!

Roozeboos,  
uitgeverij De Vier Windstreken

Een vrolijk prentenboek over Daan, 
de snelste fietskoerier van de stad. 
Met een grote glimlach op zijn gezicht 
haalt hij bestellingen op bij restaurants en brengt ze naar 
hongerige mensen. Onderweg leert hij waar bepaalde 
gerechten vandaan komen, zoals croissants uit Frankrijk 
en couscous uit Algerije. Zo maak je kennis met vele 
eetculturen in de stad en met de ontvangers die met een 
glimlach op hun eten wachten. De tekeningen zitten vol 
fleurige details en actie.  

Vanaf 5 jaar.

Het kabouterboek

Loes Riphagen,
uitgeverij Gottmer

Heerlijk prentenboek over kabouter 
Kik die alles vertelt over zichzelf en 

andere kabouters. Bijvoorbeeld dat hoofden van kabouters 
in een punt groeien naarmate ze ouder worden. Dat ze 
neusborstels gebruiken en kevers als huisdieren hebben. 
De kleurige tekeningen zijn heel leuk om te zien en zorgen 
ervoor dat je uren door dit boek blijft bladeren. 

Vanaf 4 jaar. 

Mijn spook en ik 

Edward van de Vendel en Floor de Goede, 
uitgeverij Querido

Deeltje uit de succesvolle serie ‘Tijgerlezen’. 
Dit keer gaat het over Yas, die nergens 
bang voor is, zegt hij zelf. Maar als op een nacht spook 
Kwaak op bezoek komt, weet hij het niet meer zo zeker. En 
als hij wel een angsthaas is, heeft Yas dan hulp nodig? De 
grappige prenten passen goed bij het verhaal en samen 
laten ze zien dat iedereen wel érgens bang voor is.  

Vanaf 7 jaar. 

Een mop in de klas

Elisa van Spronsen, 
uitgeverij Zwijsen

Voor wie net kan lezen is dit moppenboek 
heel erg geschikt! Het is uit de serie 
‘Toneellezen’, dus je kunt het met z’n 

tweeën doen. Lekker samen hardop moppen voorlezen 
en lachen! Het is op AVI-niveau M3, dus de zinnen zijn 
kort en de woorden eenvoudige woorden. De bijpassende 
kleurenillustraties zijn grappig om te zien en maken dit 
boek dubbel zo leuk om te lezen. 

Vanaf 6 jaar.  



Molly op de nieuwe school

Sabine Lemire, 
uitgeverij Volt

Ben jij weleens gewisseld van school? 
Het kan best lastig zijn om te moeten 
beginnen in een klas waar je niemand 
kent. Molly moet ook heel erg wennen. 

Ze mist haar oude klasgenootjes en vriendinnen en ze vindt 
de nieuwe school maar stom. Ze maakt ruzie met haar 
broertje. Gelukkig zit Lily ook in haar nieuwe klas en die lijkt 
best lief. Lief verhaal over vriendschap, dromen en wennen 
op school. 

Vanaf 8 jaar.

Hypes: waarom wordt iets populair?

Kira Vermond,
uitgeverij Schoolsupport

Speel jij ook Pokémon Go? Of heb jij een 
populaire meisjes- of jongensnaam? Of 

heb jij weleens eenhoorn-melk gedronken? Over deze en 
andere geslaagde en mislukte hypes lees je in dit boek. 
Lees hoe hypes ontstaan, dat een hype soms expres 
wordt bedacht en leer dat hypes die heel snel opkomen, 
waarschijnlijk ook snel verdwijnen. De vele stripachtige 
tekeningen ondersteunen de tekst en maakt het een 
interessant om in te lezen of te gebruiken voor spreekbeurt 
of werkstuk. 

Vanaf 9 jaar.
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De avonturen van Steef Superscheet 

Nina George en Jens Kramer, 
uitgeverij Witte Leeuw

Steef mag van zijn moeder een heleboel 
dingen niet meer eten, zoals spinazie, 
marsepein en drop. Dit om te voorkomen 
dat hij daardoor hele harde scheten laat… 
gênant! Maar Steef ontdekt dat deze harde scheten ook 
heel erg van pas kunnen komen! En dat hij er ook mensen 
mee kan helpen. Grappig boek met veel zwart-wit 
tekeningen vol actie en spektakel, en gelukkig is het 
geen geurboek! 

Vanaf 9 jaar. 

Rugzwemmen

Marc ter Horst, 
uitgeverij Gottmer

Noors ouders zijn klimaatactivisten en 
Noor ging altijd met hen mee actievoeren. 
Nu ze op de middelbare school zit, is ze 
klaar met sombere nieuwsberichten en 

spandoeken. Ze zondert zich een beetje af en haar ouders 
denken dat ze depressief is. Ze denken dat een kamp haar 
zal helpen om op te vrolijken. Maar Noor is zichzelf aan 
het ontdekken en wil niet meer klakkeloos doen wat haar 
ouders zeggen. Ze wil lekker zwemmen in het water en alles 
van zich af laten glijden. Fijn boek dat lekker leest en je laat 
nadenken over vriendschap, identiteit en het klimaat. 

Vanaf 11 jaar.

Hart van staal

Simon van der Geest 
en Martijn van der Linden, 
uitgeverij Querido

Wat zou jij doen als muziek verboden werd 
en alle muziekinstrumenten ingeleverd 
moesten worden om vernietigd te worden door de bazen 
van het land? Verschrikkelijk toch! Tegelijkertijd ontdekt 
Ravi dat zijn ouders ’s nachts opgeladen worden, oftewel, 
dat ze robots zijn! Ravi en zijn vrienden gaan in verzet tegen 
de kwaadwillende robots en gaan muziek maken, iets dat 
robots niet kunnen en afschuwelijk vinden. Spannend en 
futuristisch boek met mooie tekeningen. 

Vanaf 10 jaar. 


